
  

 
 

 
 

Jaarverslag 2025. 
 

 
Na het jubileumjaar 2024 dachten we dat het een rustig jaar 
zou worden. Dit bleek maar gedeeltelijk waar. We hebben de 
speciaal voor het 175 jarig feest aangebrachte verlichting uit 
het gevlucht gehaald, de best zichtbare feesttooi in de buurt. 
Wel heeft natuurlijk de stellingverlichting gewoon aan gestaan 
in de donkere dagen. Dit blijft een prachtig gezicht. “Onze” 
molen in een ruime omtrek prachtig zichtbaar. Dit blijkt ook uit 
de foto’s die we van buren en inwoners van Heerenveen 
toegestuurd krijgen. 
 

Het jaar begon met een beetje vorst, wat ook altijd mooie 
plaatjes oplevert. Prachtig om te zien hoe Heerenveen op 
zaterdagmorgen ontwaakt. 
 
En elk jaargetijde heeft wel wat opvallends. In 
het voorjaar proberen vogels een plekje te 

zoeken om een nest te bouwen. Als dit op een plek is die 
meebeweegt als we de molen op de wind zetten, valt een 
compleet nest van takken, wol en papier naar beneden op de 
stelling. Waarschijnlijk hebben deze vogels elders wel een 
broedplaats gevonden. 
 

 
Richting de zomer is het altijd molendag. Ondanks dat we 
geen jubileum vierden was het weer “ouderwets” gezellig 
met vlaggen en pannenkoeken. Zelf de poffertjes vonden 
gretig aftrek. 
 
 

 
Natuurlijk is het bij ons niet alleen maar feest. Er moet 
gemalen worden en de molen moet worden onderhouden.  
Regelmatig is er aanvoer van tarwekorrels, waarvan we bij 
voldoende wind echt Heerenveens tarwemeel malen voor 
de klanten die dit zaterdagmorgen bij ons af komen halen 
en dan vaak even de molen bezichtigen. 
 
 
 
 

 
nr 27 

2026  



 
 
Het onderhoud dit jaar is wel rustig geweest. Klein onderhoud aan de stelling en 
wat aantasting van de boktor hebben we zelf aangepakt. We zaten aan het einde 
van een subsidieperiode en het beschikbare geld was op.  
Het bestuur heeft dit jaar weer subsidie aangevraagd bij het rijk, de provincie en 
de gemeente, zodat we de komende jaren weer volgens plan kunnen werken en 
de molen in goede staat van onderhoud door kan blijven draaien en malen. 
Omdat het toekennen van subsidie steeds moelijker wordt en deze bijdragen 
nooit de volledige kosten van het onderhoud dekken, is de bijdrage van u als 
donateur dan ook onmisbaar om te zorgen dat de molen blijft bestaan. 
 
Bezoek aan en belangstelling voor de molen vinden we altijd heel mooi.  
Er kwamen enkele nazaten van Tjepkema uit Amerika langs en scholen wisten 
ons ook weer te vinden, zowel uit Heerenveen als omliggende dorpen. Een aantal 
keren kwamen er leerlingen van andere molens langs om bij ons de verplichte 
stages te doen, als voorbereiding op het molenaarsexamen. 
Helaas is onze leerling, Erine, gestopt met de opleiding. 
 

Elke zaterdag weer genieten wij van onze hobby; de molen.  
Als vrijwilligers die altijd weer klaar staan om meel in te 
pakken, klanten te helpen, de molen te draaien en te 
onderhouden.  
En bij mooi weer buiten op de bankjes bij de molensteen 
koffie drinken met uitzicht op de molen. 
 
Mede namens u, onze trouwe donateur is dit allemaal 
mogelijk. We hopen dat we dit nog vele jaren op deze 
manier kunnen doen. 
  

 
We houden u op de hoogte via:  
de website: welgelegen-heerenveen.nl  
facebook: molenwelgelegen  
instagram: welgelegen_heerenveen  
 
of kom gewoon langs op zaterdag tussen 9:00 en 12:00 uur 
 
 
 
 Met groet 

 
 De molenaars en vrijwilligers. 


